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Democraten, 

 

Wat een inspirerende dag was dit. Voor het eerst sinds lange tijd ging een Congres maar over één 
ding: inhoud. Een politieke agenda voor de toekomst. De leden hebben gesproken. Een paar kwesties 
die al langer voor discussie zorgden, zijn opgelost. De richting voor een manifest voor de partij is 
aangegeven. En de weg naar een sociaal-liberaal antwoord op de vraagstukken van de komende tijd 
is ingeslagen. 

 

Dit Congres heeft duidelijke, daadkrachtige en vaak dwarse keuzes gemaakt. Sommige van die keuzes 
zullen geen populariteitsprijs krijgen. Dat is niet erg. 

Want D66 is niet opgericht om mensen naar de mond te praten. Dat laten we graag aan anderen 
over. Wij zijn opgericht om dogma�s te doorbreken. 

De keuzes zijn helder en toekomstgericht. En dat is wat mensen van ons mogen verwachten. Dat we 
een partij zijn van denken, durven en doen. En dat is vandaag maar weer eens bewezen! 

 

D66 is de partij van economische en sociale vernieuwing. We zijn bezig Nederland klaar te maken 
voor de toekomst. Want we willen dat er goede voorzieningen blijven. Voor de mensen die nu ouder 
worden, maar ook voor de generaties die na hen komen. We willen een beter milieu, en een 
schonere lucht. We vinden dat de jongeren van nu later óók recht hebben op een verzorgde oude 
dag. 

Zomaar een paar voorbeelden van de keuzes die we durven maken. En juist D66 kan dat doen. 
Waarom? 

Omdat we durven erkennen dat problemen complex zijn. 

Wij zijn geen partij van het simpele verhaal. Zo vinden we bijvoorbeeld dat een nuchtere, effectieve 
aanpak van terreur beter is dan harde, maar vooral symbolische maatregelen. 

Neem bijvoorbeeld het verbod op het goedpraten van terrorisme. 

Men dacht dat wij een achterhoedegevecht voerden. Maar nu gloort er een kamermeerderheid 
tégen de plannen van minister Donner. Omdat wij ons tegen de stroom in bleven verzetten. 

 

Dat zien ze ook bij het CDA. En het is natuurlijk niet leuk voor de grootste partij van Nederland zich 
door een klein opdondertje als D66 te laten aftroeven. Dus gaan ze door roeien en ruiten om hun zin 
door te drukken. 

Het CDA heeft acht jaar oppositie nodig gehad om een lesje nederigheid te leren. 

En nu is de machtspolitiek weer terug. 

Maar Jan-Peter Balkenende, Maxime Verhagen, die tijd is toch echt voorbij! 



 

Democraten, we zijn het vaak niet eens met Rita Verdonk. 

In de Kamer hebben we heftige debatten met haar. 

Maar vandaag wil ik Rita Verdonk een hart onder de riem steken. Want het is natuurlijk onacceptabel 
dat een minister wordt bedreigd, wordt bespuugd, ja zelfs wordt beschoten. 

 

Democraten, 

We kunnen met opgeheven hoofd naar de kiezer, want we hebben een goed verhaal. Vandaag heeft 
dat nog eens bewezen. 

Inderdaad, de opiniepeilingen zetten ons niet in de dubbele cijfers en zijn dus ronduit slecht. Maar 
aan het begin van een campagne heb ik nog liever slechte peilingen dan een slecht verhaal. 

 

Bij de PvdA is het precies andersom. Die Nieuwe Partij van de Arbeid, zoals Wouter Bos het graag 
noemt, is als het monster van Loch Ness: 

er wordt veel over gesproken, maar niemand heeft er ooit iets van gezien. 

Want Bos loopt wel buiten in de regen rode rozen uit te delen en te ageren tegen de hervormingen 
van het kabinet. Maar in de Kamer laat hij doodleuk weten dat als hij aan de macht komt, hij ze niet 
terug zal draaien! 

 

En wat te denken van de nieuwe light-variant van D66? 

Femke Halsema noemt GroenLinks sinds kort links-liberaal. Maar fractiegenoot Kees Vendrik laat 
ogenblikkelijk weten dat dit geen enkele inhoudelijke consequentie heeft. 

�We zijn de jongere generaties wat vergeten� zegt Halsema nu. Maar had ze dat niet tijdens de 
demonstratie op het Museumplein moeten zeggen? Sociaal-liberaal worden ze dus niet. Groen Links 
blijft een plens zure regen in een linkse lente. 

 

Congres, 

D66 wil verandering, omdat we zien dat verandering hard nodig is. 

Mensen zijn onzeker geworden over de staat van het land, over de toekomst van hun kinderen. 
Mensen willen een perspectief op de toekomst. En daarom zeg ik dit: 

 

Het is niet sociaal om te staan voor de belangen van de gevestigde orde. 

Het is niet sociaal om te pleiten voor stilstand. 

Het is niet sociaal om de oplossing voor de problemen van nu door te schuiven naar morgen. 

 



Wij vechten voor de jonge mensen van vandaag, die morgen óók recht hebben op een goed 
pensioen. 

Wij vechten voor de mensen die ziek worden van de steeds viezere lucht. 

Wij vechten voor de mensen die de wereld een beetje beter en rechtvaardiger willen maken. 

Wij vechten voor de toekomst. Dat is sociaal-liberale politiek! 

 

En dan, mensen, iets over onze profileringsdrang. De kranten staan er vol van. 

Wat wij al niet doen om ons te profileren! 

Ik zal u zeggen wat wij doen om ons te profileren. 

Om ons te profileren investeren wij miljarden extra in het onderwijs. 

Meer dan CDA, PvdA en VVD tijdens de campagne van 2003 beloofden. Bij elkaar opgeteld wel te 
verstaan! 

Om ons te profileren hebben we de basisbeurs voor studenten voor het eerst sinds de invoering 
daarvan niet verlaagd, maar verhoogd. 

Om ons te profileren maakten we een nieuwe bijstandswet, een nieuwe WAO, een nieuw zorgstelsel. 

Om ons te profileren steken we meer geld in innovatie en de creatieve economie. 

Om ons te profileren maken we meer geld vrij voor de kinderopvang en wordt er fors geïnvesteerd in 
nieuwe natuur bij de grote steden. 

Om ons te profileren investeren we anderhalf miljard in duurzame energie. 

Democraten, we profileren ons suf! 

 

Wie profileren zegt, kan natuurlijk niet heen om onze Alexander Pechtold. 

6 maanden geleden hebben we hem naar Den Haag gehaald. 

Inmiddels heeft heel Nederland hem leren kennen als een gedreven minister. Iemand die het debat 
niet schuwt. 

Maar terwijl de cynici in Den Haag over hem heen vielen en beweerden dat hij niets klaarmaakte, 
heeft hij in stilte doorgewerkt. 

Sloot hij een hoofdlijnenakkoord met de Antillen. En regelde hij gisteren het correctief referendum. \ 

Ik denk dat velen van u het met mij eens zijn als ik zeg: Alexander, kerel, ga zo door, onze steun heb 
je! 

 

Congres, 

Twee D66-ers wil ik graag feliciteren: Winnie Sorgdrager en Alexander Rinnooy Kan. 



Alexander Rinnooy Kan wordt voorzitter van de SER. Hij zegt altijd dat hij snurkend D66-lid is, maar ik 
hoop dat hij de polder flink wakker zal schudden! 

En Winnie Sorgdrager gaat binnenkort beginnen bij de Raad van State. Ze heeft een indrukwekkende 
staat van dienst, en is de eerste D66-vrouw in dit belangrijke adviesorgaan. Daar mogen we trots op 
zijn. 

Wij wensen hen allebei ontzettend veel succes! 

 

Dan nog een felicitatie aan het CDA. Onze gewaardeerde coalitiepartner. Zij vieren vandaag een paar 
dorpen verderop hun 25 jarig bestaan. Ik wens ze nog vele jaren. Met Jan-Peter Balkenende. 

 

Er zijn nog vier maanden te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. U hoort dat ik optimistisch ben. 
Dat klopt. We hebben ijzersterke lijsttrekkers. 

 

Ivar, in Amsterdam. 

Christian, in Rotterdam 

Marion in Lelystad 

Alice in Utrecht 

Ton in Roosendaal 

Lei in Sittard 

Marjolijn in Den Haag 

 

 

En die meer dan 200 andere fantastische lijsttrekkers door heel Nederland. Met elkaar gaan we er 
spetterende campagne van maken met straks een mooie verkiezingsuitslag. 

 

Ik dank jullie wel! 


